DE GLORIE VAN CHRISTUS

Zeven teksten om dagelijks te proclameren in het gebed dat de Geest onze
ogen en onze harten steeds meer opent voor de glorie van Christus.

Johannes 1:14
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en
waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige
Zoon van de Vader.

Johannes 17:24
Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan
zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad
voordat de wereld gegrondvest werd.

2 Korintieérs 3:18
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen,
zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld
worden veranderd.

2 Korintiérs 4:6
De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,” heeft in ons
hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn
luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.

Hebreeén 1:3
In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping
met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben
voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit.

Hebreeén 12:2
Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en
voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het
verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij
hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.

Openbaring 5:13
Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en
de macht toe, tot in eeuwigheid.



