
Openhartige nieuwsgierigheid 
Handreiking bij de toespraak ‘Vrienden noem ik jullie’ 

 

Hieronder vind je een aantal Bijbelteksten die in de toespraak ‘Vrienden noem ik jullie’ een 

plek hebben gehad. Memoriseer ze zodat ze van je hoofd steeds meer in je hart komen! 

Mediteer erover door lang en liefdevol te luisteren naar wat de Geest door de woorden heen 

wil zeggen! 

 

 

Johannes 15:15 

Ik noem jullie geen 

slaven meer, want een 

slaaf weet niet wat zijn 

meester doet; vrienden 

noem ik jullie, omdat ik 

alles wat ik van de Vader 

heb gehoord, aan jullie 

bekendgemaakt heb. 

 

Johannes 1:18 

De enige Zoon, die zelf 

God is, die aan het hart 

van de Vader rust, heeft 

hem doen kennen. 

 

Jakobus 2:23 

Abraham vertrouwde op 

God, en dat werd hem 

toegerekend als een 

rechtvaardige daad. Hij 

wordt zelfs Gods vriend 

genoemd. 

 

Psalm 25:14 

De HEER is een vriend 

voor wie hem vrezen, hij 

maakte hen vertrouwd 

met zijn verbond’ 

 

Psalm 1:1-2 

Gelukkig de mens die 

vreugde vindt in de wet 

van de HEER en zich 

verdiept in zijn wet, dag 

en nacht. 

 

Psalm 19:9 

De bevelen van de HEER 

zijn eenduidig: vreugde 

voor het hart. Het gebod 

van de HEER is helder: 

licht voor de ogen. 
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