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In het doolhof van de rouw  
Eerste geloofsgesprek 
 
 
 
1. De opening 

 
2. De kern: hoe kunnen we onze verlieservaring leren zien als een 

gelegenheid die God aan ons geeft om vrucht te dragen? 
 

a. Vind je het moeilijk om daar zo tegenaan te kijken? Vanaf welke moment was je 
eraan toe om deze vraag te stellen? 

b. Herken je de mogelijkheid om een verlieservaring puur in de slachtofferrol te 
ondergaan? 

 
3. De vierslag van Henri Nouwen: uitgekozen, gezegend, gebroken, gegeven. 

 
a. Had je eerder over deze vierslag gehoord? Herken je deze vierslag direct? Of 

opent het een heel nieuw perspectief? 
b. De kerngedachte van de vierslag is dat we ons in ons geestelijk leven 

identificeren met Jezus: zoals hij (als het brood) wordt uitgekozen, gezegend, 
gebroken en gegeven zo worden wij uitgekozen, gezegend, gebroken en 
gegeven. Vind je dat deze identificatie kan? Zijn er ook verschillen tussen Jezus 
en ons? 

 
4. Uitgekozen: “Lang voordat je geboren was, nog voordat je vader of moeder of wie dan 

ook van je kon houden, had God je al lief. Hij vindt je kostbaar, al vanaf alle 
eeuwigheden.” 

 
a. Uitgekozen worden betekent onder mensen altijd: ‘ik wel, de ander niet’. Of: ‘de 

ander wel, ik niet’. Herken je de vragen die dat oproept? Herken je ook de 
ervaring dat je afgewezen wordt (door mensen)? 

b. Waarin ervaar jij dat jij voor God een unieke persoon bent, uitgekozen om met 
hem te leven? 

c. Geestelijke lezing: Jesaja 43:1-7. Waar treft dit gedeelte je? Welke woorden zou 
je een week lang in je hart mee willen dragen om ze echt te leren verstaan? 

d. Geestelijke lezing: Marcus 1:9-11. Stel je je voor dat niet Jezus maar jij daar in de 
Jordaan staat (jij in Jezus): wat roept dat aan reacties wakker? 

e. Geestelijke lezing: 2 Korintiërs 5:17. Zie jij zo je diepste identiteit: een nieuwe 
schepping in Christus? 

f. Hoe kun je je uitgekozen zijn verbinden met de verlieservaring die je doormaakt? 
 

5. De afsluiting 
 

a. Terugblik 
b. Volgende afspraak 
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Geestelijke lezing 
 
De geestelijke lezing (lectio divina) van een Bijbelgedeelte heeft niet als doel dat je meer te 
weten komt over dat Bijbelgedeelte of een dieper inzicht ontvangt, maar dat je het 
Bijbelgedeelte direct in je persoonlijke leven laat spreken en klinken. Wat doen deze 
woorden met mij? Wat betekenen deze woorden voor mijn dagelijkse leven met de Heer? 
 In de geestelijke lezing gaat het niet om ‘informatie’ maar om ‘transformatie’: niet 
‘meer weten’ is het doel maar een veranderend leven doordat de Geest door de woorden zijn 
veranderende werk gaat doen. 
 Geestelijk lezen is vooral: lezen met je hart, in het geloof dat de Geest zelf je zal 
onderwijzen en leiden. 
 

 
Jesaja 43:1-7 

 

1 Welnu, dit zegt de HEER,  
die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël:  
Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen,  
ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!  
2 Moet je door het water gaan – ik ben bij je;  
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.  
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren,  
de vlammen zullen je niet verschroeien.  
3 Want ik, de HEER, ben je God,  
de Heilige van Israël, je redder.  
Voor jou geef ik Egypte als losgeld,  
Nubië en Seba ruil ik in tegen jou.  
4 Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,  
zo waardevol, en ik houd zo veel van je  
dat ik de mensheid geef in ruil voor jou,  
ja alle volken om jou te behouden.  
5 Wees niet bang, want ik ben bij je.  
Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug,  
uit het westen breng ik jullie bijeen.  
6 Tegen het noorden zeg ik: Geef hier!  
Het zuiden gebied ik: Laat los!  
Breng mijn zonen terug van verre,  
mijn dochters van de einden der aarde,  
7 allen over wie mijn naam is uitgeroepen,  
en die ik omwille van mijn majesteit. 

 

 
Marcus 1:9-11 

 
9 In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich 
door Johannes te laten dopen. 10 Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, 
zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, 11 en er 
klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ 

 

 
2 Korintiërs 5:17 
 

17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is 
voorbij, het nieuwe is gekomen. 


