In het doolhof van de rouw
Tweede geloofsgesprek
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1. De opening

2. De kern en de vierslag: hoe kunnen we onze verlieservaring leren zien als een
gelegenheid die God aan ons geeft om vrucht te dragen? En hoe kan deze vierslag van
Henri Nouwen ons daarbij helpen: uitgekozen, gezegend, gebroken, gegeven?

3. Even terugkijken: wat is er van het vorige gesprek vooral blijven hangen?

4. Gezegend: “Ik ken je, ik doorgrond je, ik weet het als je zit of staat, ik doorzie van verre
je gedachten. Ga je op weg of rust je uit, ik merk het op, met al je wegen ben ik
vertrouwd”.

a. Vertel iets over persoonlijke zegen-ervaringen. Wanneer voelde je je gezegend?
Waarmee ben je gezegend?

b. Ken je de zegen van de handoplegging? Welke plek zou die kunnen hebben in
ons gemeente-leven, in jouw persoonlijke leven?

c. Geestelijke lezing: Numeri 6:24-26. Welke woord van de zegen bevat voor jou de
meeste zegen? Hoe ervaar je het ontvangen van de zegen in kerkdiensten? Zijn
er andere momenten waarop je zegenende woorden ontvangt (buiten
kerkdiensten)?

d. Geestelijke lezing: 2 Korintiérs 1:3-7. Ervaar jij troost ook als zegen? Wat is voor
jou precies getroost worden?

5. De afsluiting
a. Terugblik
b. Nieuwe afspraak

www.inhetdoolhofvanderouw.nl



Geestelijke lezing

De geestelijke lezing (lectio divina) van een Bijbelgedeelte heeft niet als doel dat je meer te
weten komt over dat Bijbelgedeelte of een dieper inzicht ontvangt, maar dat je het
Bijbelgedeelte direct in je persoonlijke leven laat spreken en klinken. Wat doen deze
woorden met mij? Wat betekenen deze woorden voor mijn dagelijkse leven met de Heer?

In de geestelijke lezing gaat het niet om ‘informatie’ maar om ‘transformatie’: niet
‘meer weten’ is het doel maar een veranderend leven doordat de Geest door de woorden zijn
veranderende werk gaat doen.

Geestelijk lezen is vooral: lezen met je hart, in het geloof dat de Geest zelf je zal
onderwijzen en leiden.

Numeri 6:22-27

De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Adron en zijn zonen dat zij de Israélieten met deze
woorden moeten zegenen:

Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israélieten zegenen.’

2 Korintiérs 1:3-7

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over
ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat
wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed
kunnen geven. Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in
de troost die God ons door Christus geeft. Ondervinden we tegenspoed, dan is het
opdat u bemoedigd en gered wordt. Worden we bemoedigd, dan is het opdat u de
moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan. De hoop die wij voor u
hebben is gegrond: we weten dat zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost
die ons gegeven wordt.
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