In het doolhof van de rouw

Derde geloofsgesprek _10S

DO UMA

NHET
DOOLHOF
VAN DE
ROUW

1. De opening

2. De kern en de vierslag: hoe kunnen we onze verlieservaring leren zien als een
gelegenheid die God aan ons geeft om vrucht te dragen? En hoe kan deze vierslag van
Henri Nouwen ons daarbij helpen: uitgekozen, gezegend, gebroken, gegeven?

3. Even terugkijken: wat is er van het vorige gesprek (over ‘zegenen’) vooral blijven
hangen?

4. Gebroken: “Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind
ik vreugde, ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen.
Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; het
geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven.”

a. Vertel iets over je persoonlijke gebrokenheid-ervaringen: waarin merk jij concreet
dat jouw leven (mee) gestempeld wordt door gebrokenheid?

b. Hoe zie jij het verband tussen de gebrokenheid in jouw leven en de gebrokenheid
waar deze wereld onder lijdt?

c. Geestelijke lezing: Romeinen 8:18-26. - Er wordt drie keer gesproken over
zuchten. Laat dat op je inwerken. “ - Ook wij zuchten.” Sta je jezelf toe om te
zuchten? - Waar denk jij aan bij het werk van de heilige Geest? - Het leven is
gebroken. Wil ik dat eigenlijk wel?

d. Geestelijke lezing: Jesaja 53:3-5. “Jij en ik, ja alle mensen zijn, hoe dan ook,
gebroken” (Henri Nouwen). Zie jij dat ook zo? Welke wonden komen veel voor? -
Hoe zie jij de relatie tussen zonden en wonden? - Wij hebben een gewonde
Genezer. Wat betekent het voor jou dat Jezus zich liet verwonden? - Wonden zijn
een uitnodiging om een genezingsproces in te gaan. Wat weerhoudt je ervan om
dat te doen?

5. De afsluiting

a. Terugblik
b. Nieuwe afspraak
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Geestelijke lezing

De geestelijke lezing (lectio divina) van een Bijbelgedeelte heeft niet als doel dat je meer te
weten komt over dat Bijbelgedeelte of een dieper inzicht ontvangt, maar dat je het
Bijbelgedeelte direct in je persoonlijke leven laat spreken en klinken. Wat doen deze
woorden met mij? Wat betekenen deze woorden voor mijn dagelijkse leven met de Heer?

In de geestelijke lezing gaat het niet om ‘informatie’ maar om ‘transformatie’: niet
‘meer weten’ is het doel maar een veranderend leven doordat de Geest door de woorden zijn
veranderende werk gaat doen.

Geestelijk lezen is vooral: lezen met je hart, in het geloof dat de Geest zelf je zal
onderwijzen en leiden.

Romeinen 8:18-26

18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de
luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19 De schepping ziet er
reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20 Want de
schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar
daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21 omdat ook de
schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen
in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. 22 Wij weten dat de hele
schepping nog altijd als in barensweeén zucht en lijdt. 23 En dat niet alleen, ook
wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in
afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons
sterfelijk bestaan. 24 In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien
waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan
zien? 25 Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting
daarvan volharden. 26 De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet
wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons
met woordloze zuchten.

Jesaja 53:3-5

3 Hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende

en met ziekte vertrouwd was,

een man die zijn gelaat voor ons verborg,
veracht, door ons verguisd en geminacht.
4 Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.

Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.

5 Om onze zonden werd hij doorboord,

om onze wandaden gebroken.

Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,

zijn striemen brachten ons genezing.
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