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In het doolhof van de rouw 
Vierde geloofsgesprek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. De opening 

 
2. De kern en de vierslag: hoe kunnen we onze verlieservaring leren zien als een 

gelegenheid die God aan ons geeft om vrucht te dragen? En hoe kan deze vierslag van 
Henri Nouwen ons daarbij helpen: uitgekozen, gezegend, gebroken, gegeven? 

 
3. Even terugkijken: wat is er van het vorige gesprek (over ‘gebroken’) vooral blijven 

hangen? 
 
4. Gegeven: “Alleen het brood dat gebroken wordt, kan worden uitgedeeld. Wij kunnen ons 

pas echt aan God geven en aan de ander geven door de gebrokenheid heen. Juist in 
onze kwetsbaarheid en gekwetstheid leren we wie we in Christus mogen zijn, en juist dan 
zullen we beter in staat zijn om ons leven te geven. Om onszelf te geven aan God, als 
een levend dankoffer. Om onszelf te geven aan de mensen om ons heen: niet zozeer 
onze bezittingen of onze talenten, maar onszelf, ons hart, onze ziel. Want dat is het 
kostbaarste wat we aan anderen kunnen geven. Henri Nouwen schrijft: ‘Ik kom meer en 
meer tot de ontdekking dat ik de ander niets mooiers kan geven dan mijn eigen 
levensvreugde, mijn eigen innerlijke vrede, mijn eigen stilte en eenzaamheid, mijn eigen 
welbevinden.’” 

 
a. Herken je dit: ‘Het waardevolste wat we kunnen geven zijn niet onze gaven en 

talenten maar is onze ziel’?  
 
b. Nouwen maakt in zijn boek Tekens van leven een onderscheid tussen ‘productief 

zijn’ en ‘vruchtbaar zijn’. Praat door over het verschil tussen die twee. Wat vind je 
gemakkelijker?  

 
c. Aan wie word jij gegeven? Of: aan wie mag God jou uitdelen als gekozen, 

gezegend en gebroken brood? 
 

d. Geestelijke lezing: Johannes 15:1-8. ‘Je kunt geen vrucht dragen als je niet als 
een rank met de wijnstok verbonden bent.’ Ben je het daarmee eens? 

 
e. Geestelijke lezing: 2 Korintiërs 3:18. Wat heeft de ‘luister van de Heer’ te maken 

met het gegeven worden aan anderen? 
 

f. Geestelijke lezing: 1 Korintiërs 13. 
 
 

5. De afsluiting 
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Geestelijke lezing 
 
De geestelijke lezing (lectio divina) van een Bijbelgedeelte heeft niet als doel dat je meer te 
weten komt over dat Bijbelgedeelte of een dieper inzicht ontvangt, maar dat je het 
Bijbelgedeelte direct in je persoonlijke leven laat spreken en klinken. Wat doen deze 
woorden met mij? Wat betekenen deze woorden voor mijn dagelijkse leven met de Heer? 
 
Lectio: lezen 
Meditatio: overdenken 
Oratio: bidden 
Contemplatio: aanschouwen 
 
In de geestelijke lezing gaat het niet om ‘informatie’ maar om ‘transformatie’: niet ‘meer 
weten’ is het doel maar een veranderend leven doordat de Geest door de woorden zijn 
veranderende werk gaat doen. Geestelijk lezen is vooral: lezen met je hart, in het geloof dat 
de Geest zelf je zal onderwijzen en leiden. 
 

 
Johannes 15:1-8 
 

1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij die 
geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, 
opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie 
gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, 
kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet 
in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik 
in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 6 Wie niet in mij 
blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken 
verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden 
in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader 
zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.  

 

 
2 Korintiërs 3:18 
 

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer 
en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.  

 

 

1 Korintiërs 13: 8-13 
 
8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, 
kennis verloren gaan – 9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 
10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een 
kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik 
volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12 Nu kijken we nog in een 
wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, 
maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Ons resten geloof, 
hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.  

 


